
 
 

KOM IN MIJN TUIN! –  Vaders en moeders, opa’s en oma’s. 
 

De schoolvakantie is ruim 4 weken oud en ook de lessen van KIMT zijn 
opgeschort. De bloemen en de groenten in de tuintjes houden geen 

rekening met schoolvakanties en bloeien en groeien maar door. Vragen 
om geplukt of geoogst te worden. Nou ja, vragen.   

Planten kunnen  natuurlijk niet praten. Van de ene kant maar gelukkig,  
want stel je voor dat ze dat wel zouden kunnen. Stel je voor miljarden en 

miljarden pratende planten……… Zou dat niet een ongelooflijk lawaai 
opleveren? Of juist een prachtig concert waar ze bij het Koninklijk 

Concertgebouw Orkest jaloers op zouden zijn.  
 

Maar terug naar de bloeiende en groeiende bloemen en groenten. Als je 
bloemen niet op tijd plukt, gaan ze zaad vormen. Goed natuurlijk voor 

nieuwe planten in het volgende jaar. Jammer voor nu, want als de 

uitgeboeide bloemen nu worden uitgeknipt kunnen er nieuwe 
bloemknoppen ontstaan. 

En dan de groenten. Ook die moeten tijdig worden geoogst. Als dat niet 
gebeurt, groeien ze door. Ze gaan ‘schieten’ zoals dat heet en ze gaan 

zaad vormen. Ook groenteplanten willen zich graag voortplanten. 
 

Ja, de tuintjes. Zonder de kinderen. Ze zijn op vakantie. Of weer op 
vakantie. Of ze zijn gewoon thuis maar hebben geen zin om naar de tuin 

te gaan. ‘Ik heb toch vakantie.’ Maar die bloemen dan? En die groenten? 
‘Met opa heb ik toch een generatietuin en die is toch niet op vakantie.’  

Dus zijn het op de woensdagavonden vooral vaders, moeders, opa’s en 
oma’s die de kindertuinen bevolken. Allen druk in de weer. Met schoffelen 

en wieden. Met bloemen plukken. De mooiste dahlia’s en zinnia’s en 
afrikaantjes. Maar vooral met oogsten; prei, ui, bietjes, te grote radijs, 

andijvie. En mooi meegenomen; op zo’n avond valt er ook iets te leren. 



De tuinbonen in de kindertuinen zijn nog niet plukrijp, maar de moeder 
van Splinter, die graag een gezonde maaltijd op tafel zet, heeft een tip die 

het doorgeven waard is.  
Hierbij dan; was de tuinboonpeulen. Kook ze in ruim water met wat vers 

bonenkruid en zout. Als de bonen gaar zijn schep je ze in een grote 
schaal. Zet de schaal op tafel. De tafelgenoten nemen een tuinboonpeul, 

breken hem open en nemen de boontjes er uit. Smullen maar. Tuinbonen 
eten op zijn mossels. Goede combinatie met barbecueën, lijkt mij.   

 
Op de website www.kominmijntuin.com is informatie over de tuinen 

beschikbaar.  
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